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De Adriana Johanna
lag voor de deur

Wij zijn kirderen, schrijft ons
een lezeres te Qoirle, van de
dochter van een scheepskapitein,
e pl 1200 2an_de Prins Hen-

onde. (lk

‘Het schip, een driemaster, de
- Adriana Johanra” lag voor de
deur in 't open Il. Grootvader
“ias er kapitein op en grootmoe-
der maakte nog wel enige reizen
cm de Kaap, naar Java, China,
lapan en retour mee. Zo hoorde
oij vaak de matrozen zingen en
zo leerde mijn moeder van haar
die sentimentele matrozenliedjes.

Wij (dat zijn wij, vijf kinderen)
kunnen ons rog drie van die lied-
jes herinneren, die ik u graag,
voor ze geheel en al verloren
gadan, wilde laten leren kennen.

~ Wellicht, Joost mag het weten,

ziin ze u al bekend!

@ O! brave mannen aan boord,
Mietje Mannheim is ver-
moord!

Nu ligt ze op een statiebed
Een bed van rode rozen,

Ze gaat de ,andere” hemel
in

In de hemel vol matrozen.

O, brave mannen aan boord,
Mietje Mannheim is ver-
moord!
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'® O God. ik leef in nood!

’k Heb mijn liefie gebracht

N &

" ter dood,

En 'k wil voor haar sterven, - !
| schespevicuai

o want ik heb haar bemind.
m'n ctaup '
v

, (] il;ﬁqn_,"-op.nr.,:
dit huis is afgebroken.)

Met haar ogen vol van traan,
Er ze roept: O! Meortenaar,
Wat heb ik u misdaan?

® Een meisje van achttien Jjaren
- Wou vrijen met een matroos,

Haar liefde werd beloond,
Ze beminde hem voor alicox,
't Is te laat, 't is te laat
Ik beklaag uwen staat,
leng getrouwd, lang gerouwd
.. (en de rest weten we rigt
meer).

Het liedje dat hu volgt is meer
een straatliedje uit de buurt van
Zutphen - Deventer:
©® Een vreselifk drama heeft
zich afgespeeld
Een vrouw, een kind heeft,
door snode moord’haars
hand,
de laatste snik gegeven.

Een ieder sprak: O, wat een
schand,

Hij bracht 2'n vrouw,

Hij bracht z'n kind van kant,
Geen mens, die hem het ooit
vergaf, ;
De moord'naar kreeg zijn
wel verdiende straf. :

Wij zijn nu allemaal om en b
de 70 en dus is 't wel de hoogste
tijd dit moois door te geven aan
een iongere generatie. .

Mijin grootvader heette iohal
Willem Wamsteker, Hij stier
aan de wal, maar




